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VAN DE REDACTIE

BOUWEN MET VERTROUWEN...

door ds. Gerard van de Wetering

In dit themanummer van Ons Orgaan presenteren twee gemeenten zich. Zij vertellen hoe zij bezig zijn
met hun toekomst. Het zijn de VEG Amsterdam en VEG Gorinchem, twee heel verschillende gemeen-

ten. De ene gemeente ‘succesvol’, de andere denkt na over mogelijke opheffing. Toch delen ze samen

veel en gebeuren er op beide plaatsen wonderlijke dingen.

In de bijdrage van Theo Hettema over de voortgang van het werk in en vanuit de VEG Amsterdam klin-
ken twee kernwoorden: droom en vertrouwen. Deze twee woorden vinden we ook terug in de bijdrage
van Jikky de Jong-Buursma, waarin zij schrijft over de VEG Gorinchem.

In beide gemeenten waren en zijn wegen uitgestippeld. In de ene gemeente koos men voor een weg
van waardige afbouw, in de andere is men een weg ingeslagen van opbouw en groei vanuit een nieuw
kerkgebouw. Beide predikanten beschrijven hoe dit proces in zijn werk is gegaan. En hoe daarbij ‘ver-
trouwen’ het kernwoord is. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de Heer, vertrouwen in de kwaliteiten en
gaven die een gemeente en haar leden bezitten, vertrouwen in een droom/ideaal en vertrouwen in de
toekomst van God en mensen.

“Waarderende gemeente-opbouw" heet dat. Nadenken over wat je als gemeente als ‘het goede van
God' beleeft en je beleid daardoor laten inspireren. Geen beleid dus vanuit probleemsituaties of angst,
maar vanuit de positieve geloofservaringen. Deze ervaringen omzetten in nieuw beleid, vanuit het ver-
trouwen dat wat je als gemeente als 'het goede van God' beleeft, ook in de toekomst verder kan gaan.

Over het hoe en wat van “waarderende gemeente-opbouw" schrijft Eduard Groen. Hij was spreker op
de Predikantenvergadering van onze Bond in het voorjaar. Hij legt uit hoe het werkt als je samen onder-
zoekt wat goed gaat en waar de
kwaliteiten van een gemeente
liggen. Op deze manier laat je

je niet allerleerst leiden door
problemen, bezorgdheid en
angst, maar door vertrouwen in
de Heer en in elkaar. Daarmee

is geen ‘succes’ verzekerd, noch
het voortbestaan van de eigen
gemeente of kerk. Wel is het:

in vertrouwen oprecht ruimte
willen maken voor het werk van
God.

En soms gebeuren er dan won-
derlijke dingen op de weg die de
Heer met de gemeente gaat...
Wat dat betreft is deze uitgave
van Ons Orgaan bemoedigend! |




WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW

door Eduard Groen, docent gemeenteopbouw en praktische theologie aan de Christelijke Hogeschool

Windesheim en het Baptisten Seminarium.

Dat de kerk te maken heeft met veranderingen is evident. De samenleving van nu is niet meer de
samenleving van 50 jaar geleden, de gemeenteleden van nu zijn ook niet meer de gemeenteleden

van toen. We denken anders, we handelen anders, we waarderen anders. Ook de Vrije Evangelische
Gemeenten hebben te maken met die veranderingsprocessen. Sommigen hebben daar last van en krim-
pen, anderen groeien, ondanks de kerkverlating elders.

Dat roept bij veel gemeenten de vraag op hoe

ze daar mee om kunnen gaan. Dat kan op twee
manieren. Door te kijken naar de problemen in
de gemeente (hoe stoppen we kerkverlating,
waar vinden we nog vrijwilligers?). Een andere
manier is om te kijken welke positieve punten de
gemeente heeft en hoe die te benutten zijn. Die
laatste manier richt zich op de positieve krachten
in de gemeente en heet ‘Waarderende Gemeente
Opbouw'. In dit artikel leggen we kort uit wat dat
inhoudt en welke mogelijkheden en beperkingen
deze methode heeft.

Het proces

Uitgangspunt van Waarderende Gemeente
Opbouw is: dat waar je aandacht aan geeft, dat
dat gaat groeien. Dus wie veel aandacht besteedt
aan wat niet goed gaat zal (vaak) merken dat die
problemen toenemen. Als sporters bang worden
om fouten te maken en die willen vermijden, dan
zien we vaak dat de fouten toenemen. Dan gaan
mensen handelen uit angst. Inmiddels weten we
dat als we het goede aandacht geven, dat goede
gedrag gaat groeien. Dat zien we bijvoorbeeld in
de opvoeding. Wie het goede gedrag van kinde-
ren beloont, die ziet een toename van dat gedrag.

Waarderende Gemeente Opbouw heeft dit
methodisch uitgewerkt in een zes stappen plan,
dat we hier beschrijven.
¢ Voorbereiden: een positief kernthema wordt
benoemd in de gemeente.
Bijvoorbeeld: wat kunnen we doen voor onze

GOEDE WIJ

fﬂfmﬂa’éﬁ

77

Leem

Ah

buurt, of voor vluchtelingen, hoe kunnen we
ouderen helpen, binnen en buiten de gemeente,
hoe zorgen we voor verbinding tussen mensen?
Van belang is om de vraag positief te maken en
niet in problemen te denken.

¢ Verzamelen: in deze fase vertellen we elkaar
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onze positieve verhalen uit het verleden. Deze
ervaringen zijn dus echt gebeurd, Waarderende
Gemeente Opbouw sluit daarmee aan bij de
werkelijkheid van de gemeente.

¢ Verdiepen: uit de verschillende verhalen kijken
we naar de bloeifactoren die de ervaring tot een
positieve ervaring hebben gemaakt.

¢ Verbeelden: de gemeente kijkt nu welke dro-
men er zijn, die voortkomen uit de bloeifacto-
ren.

¢ Vormgeven besteedt aandacht aan hoe de dro-
men ook werkelijkheid kunnen worden. Welke
stapjes zijn nodig om in de richting van dromen
te werken, kunnen de leden die stappen ook
zetten? Dromen die niet getoetst worden op de
realiteit leveren frustratie op. In deze fase past
ook de normatieve vraag naar de plannen. Wat
zegt de bijbel over de dromen? Passen ze bij de
gemeente. Niet elk plan of elke droom is zonder
meer goed, ze vragen om toetsing vanuit onze
normatieve bronnen en tradities.

¢ Verbinden: de vraag is nu welke beloftes de
mensen elkaar doen om de gemeenschappelijke
dromen waar te maken. Centraal daarin is de
vraag wat mensen morgen willen en kunnen
doen. In beeld neergezet.

Opbrengsten

Inmiddels zijn er op verschillende plaatsen
gemeenten met deze methodiek aan de slag
gegaan. Wat opvalt daarin is dat deze gemeenten
(of organisaties) een groter enthousiasme hebben

dan daarvoor, dat ze bezig zijn met wat ze wél
kunnen doen om hun roeping gestalte te geven.
Deze gemeenten maken ook keuzes (wat doen we
niet meer en wat doen we wel). Daarom is deze
methode geschikt voor krimpende en groeiende
gemeenten. Ze bepaalt wat er kan, wat de talen-
ten en sterke kanten van de gemeente zijn en hoe
dat om te zetten is in een nieuw handelen.

In een krimpende gemeente betekent dat vaak
ook: kiezen wat door gaat, wat stopt en wat er
nieuw wordt gedaan. Ze sluit aan bij de identiteit
van de gemeente (die hoeft dus niet een heel
andere bedachte identiteit aan te nemen), omdat
ze gebaseerd is op de verhalen en ervaringen uit
de gemeente. Ze sluit ook aan bij de context van
de lokale gemeente. Daarmee is Waarderende
Gemeente Opbouw niet een trucje en geen belof-
te dat alles maar goed komt. Sommige gemeenten
zijn aan het krimpen en zullen dat blijven doen,
alleen handelen de leden nu niet meer uit frustra-
tie en verdriet om wat verloren is gegaan, maar
kijken ze naar hoe ze wél gemeente kunnen zijn,
nu en in de toekomst.

In een groeiende gemeente helpt Waarderende
Gemeente Opbouw om keuzes te maken die bij-
dragen aan stabiliteit en continuiteit, ze geeft geen
belofte dat de groei maar doorgaat, maar geeft
wel richting aan het beleid.

Voorwaarden

Waarderende Gemeemte Opbouw kan niet in
elke situatie worden benut. Als er ernstige con-
flicten zijn of bij ernstig wantrouwen, dan werkt
de methode niet. Doordat de eigen ervaringen
en verhalen centraal staan is (enige vorm van)
vertrouwen noodzakelijk. Zonder dat vertrouwen
zullen de verhalen en het benoemen van de bloei-
factoren niet gebaseerd zijn op de realiteit, maar
op vertekeningen van de realiteit omdat de deel-
nemers dan niet open zijn.

Waarderende Gemeente Opbouw gaat er van uit
dat alle verhalen van mensen belangrijk zijn, dat
elke mens meespreekt en meetelt. Daarmee sluit



de methode goed aan op de gemeenteopvatting
van de Vrije Evangelische Gemeenten. De leiding
in de gemeente is daarin vooral dienstbaar aan
de gemeente en neemt een bescheiden plaats, als
we die vergelijken met de PKN. Naar mijn mening
maakt dat deze methode uitermate geschikt voor
dit soort (congregationalistische) gemeenten als
die van de VEG, baptisten en doopsgezinden.

De twee voorbeelden

In de twee andere artikelen van Jikky de Jong en
van Theo Hettema staan twee praktijkverhalen
die sterk uitgaan van de waarden van Waarde-
rende Gemeente Opbouw. Bescheiden en vol
vertrouwen kan er meer dan we denken. In beide
verhalen speelt de lokale situatie een sterke en
nadrukkelijke rol. Er is geen algemeen model van
gemeenteopbouw dat overal werkt. Het is meer
een pelgrimage, waarbij de reis wel geleid wordt
door het doel, het Koninkrijk van God, maar waar
de reis er naar toe er ook toe doet. Opvallend in

deze twee voorbeelden is ook dat de gemeenten
durven te denken buiten de bestaande kaders om.
Ze durven de veranderde samenleving te accepte-
ren om van daar uit nieuwe wegen te zoeken. Dat
is een spannende weg die ze vol vertrouwen op
God en in elkaar gaan. Ze laten zien dat er meer
mogelijk is dan we vaak denken of we nu waardig
willen afbouwen of dat we vorm geven aan groei.

Verdere informatie
Jan Hendriks (2013) Goede Wijn. Waarderende Gemeenteop-
bouw, Kok Utrecht, www.waarderendegemeenteopbouw.nl

Op 6 februari 2016 is er een landelijke studiedag.

Het Baptisten Seminarium organiseert een cursus in
het najaar en voorjaar voor predikanten over deze
methodiek. Nadere informatie is te verkrijgen bij
ingeborg.janssen@baptisten.nl. Predikanten uit de VEG

mogen meedoen, mits er nog plaats is.
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RUIMTE VOOR HET WERK VAN GOD

door Theo Hettema, docent aan het Seminarium en consulent van de Weteringkerk.

In 2014 had de Weteringkerk besloten dat de gemeente moest toewerken naar een waardige afbouw.
Hoe staat het er eind 2015 voor? En kan zo'n afbouw samengaan met waarderende gemeenteopbouw?

Op een gemeentevergadering in juni 2014 was
het hoge woord eruit: de Vrije Evangelische
Gemeente Weteringkerk te Amsterdam besloot
stappen te ondernemen tot waardige afbouw van
de gemeente. Dat was een grote stap voor een
gemeente die teruggaat op de Vrije Evangelische
Gemeente van Jan de Liefde in 1856, in zijn hui-
dige vorm gesticht werd in 1878 en aan de wieg
stond van het ontstaan van de Bond in 1881.

Oud en nieuw

Aan dat besluit was heel wat voorafgegaan.
Steeds minder mensen moesten de kar van het
gemeenteleven trekken en dat alles riep de vraag
op: waar doen we het nog voor? Wat willen we
en wat kunnen we?

In 2011 vroeg de kerkenraad mij om mee te den-
ken over een toekomstperspectief. Dat leidde in
2013 tot het voorstel van een missionair project
‘Een rivier vol van vrede voor de Rivierenbuurt'.
De gedachte achter dat project was een tweespo-
renbeleid: laat de bestaande gemeente zijn loop
volgen. Maar maak daarnaast ruimte voor de
opbouw van een nieuwe geloofsgemeenschap.
Die nieuwe gemeenschap is er niet om de oude te
laten voortbestaan, maar kan wel te zijner tijd de
fakkel van het getuigenis van de oude gemeente
overnemen.

De aangestelde werker trok helaas na een half jaar
zijn opdracht in, ondanks een mooie start. Hij had
zich verkeken op zijn competenties en de strekking
van de opdracht. De stuurgroep en het Amster-
damse netwerk kon niet voldoende handvatten
bieden om die taak wel gestalte te geven.

Waardigheid en ruimte
Dat was een domper en het leidde uiteindelijk

tot de gemeentevergadering waarin het besluit
werd genomen tot ‘waardige afbouw’. Daarmee
bedoelden we: de afbouw moet niet afgeraffeld
worden, maar ook niet eindeloos gerekt.

Een ander veelgebruikt woord is ‘ruimte’: maken
we met onze beslissingen wel ruimte voor het
werk van Gods Geest? Door krampachtig een vrije
evangelische gemeente in Amsterdam overeind

te willen houden kun je God in de weg zitten, die
misschien wel nieuwe loten voor ogen heeft. Maar
ook: door een (afbouw)plan stug uit te voeren
kun je de werkelijkheid van Gods Geest in de weg
zitten, die zich niet altijd in onze plannen laat
vatten.

Angst en vertrouwen

Bij de aanpak van waarderende gemeenteopbouw
gaat het om het vormen van een gezamenlijke
droom, en om opereren vanuit vertrouwen in
plaats van uit angst. Onze gezamenlijke droom is:




waardig met onze erfenis en identiteit omgaan,
een bijdrage bieden aan het getuigenis in Amster-
dam van Jezus als Heer, ook als de gemeente er
niet meer zou zijn.

Met dat doel eenmaal uitgesproken, werd het
mogelijk keuzes te maken vanuit vertrouwen in
plaats van uit angst. Kiezen vanuit angst zou voor
de Weteringkerk hebben betekend: in zee gaan
met de eerste de beste koper voor het kerkge-
bouw, uit angst het anders niet kwijt te zullen
raken. Kiezen vanuit vertrouwen betekende voor
de Weteringkerk: geen verborgen boodschappen
hebben tussen kerkenraad en gemeente en res-
pecteren wanneer mensen andere keuzes maken.
Bij elke keuze die we maken houden we voor
ogen: hoe bieden we met onze keuze in deze situ-
atie ruimte voor het werk van God?

Wending

De Weteringkerk kreeg contact met de Neder-
lands-Gereformeerde Kerk Amsterdam-Centrum.
Er bleek veel verwantschap te zijn in geloofsbele-
ving en visie, wat leidde tot gemeenschappelijke
Bijbelstudieavonden, een gezamenlijke invulling
van de kerkennacht in juni en enkele gezamen-
lijke diensten. De NGK had een boodschap voor
ons: denken jullie als kleine groep niet te min

over jezelf? Jullie hebben een heel eigen geluid in
Amsterdam!

Dat heeft ons aan het denken gezet. Uiteindelijk
heeft dat geleid tot een gemeentevergadering eind
augustus. In die vergadering hebben we verza-
meld wat we wel in huis hebben. We hebben zicht
op onze identiteit: we zijn gericht op Amsterdam,
we geloven vrolijk in Jezus als Heer van ons leven
en van de wereld, en we willen eenvoudig dienst-
betoon bieden aan de mensen om ons heen.
Wanneer we kijken wat we als ‘handjes aan het
bed" hebben, moet het ons in 2016 lukken om
een kerkenraad van 2-3 personen te hebben en
om eens in de maand een vrije evangelische kerk-
dienst te verzorgen. Voor de overige zondagen
verhuren we de kerk aan de NGK (die plotseling
in juli uit hun gebouw moesten). We zijn bij
elkaar welkom en doen ook door de week dingen
samen, maar houden onze eigen verantwoorde-
lijkheid.

Verder dan 2016 kijken we nog even niet. Maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan: een
gemeentelid heeft wat voorzichtige contacten
voor een missionair project in Amsterdam, en bij
de laatste gemeentevergadering meldden zich
twee bezoekers als nieuwe leden. Dat voedt het
vertrouwen om de toekomst te ontvangen als uit
Gods hand, wat dat ook voor de voorgenomen
afbouw mag betekenen.

Doordenking

Wat mij fascineert is hoe God werkt in het con-
tingente, d.w.z. in het toevallige, in de dingen

die niet algemeen-geldend zijn. De vorm van

de Weteringkerk in 2016 wil ik niet aan andere
gemeenten als model opleggen. Het enige wat

ik kan aanbevelen is: consequent bij iedere keuze
over het gemeenteleven nadenken: voedt deze
beslissing angst of vertrouwen?

Levend vanuit vertrouwen maken we ruimte voor
Gods Geest. Dan kan ook een voorgenomen
afbouw leiden tot opbouw van Gods werk, hoe de
toekomst van de gemeente verder ook zal uitpak-
ken. Wordt vervolgd!
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door ds. Jikky de Jong — Buursma, predikante van de Vrije Evangelische Gemeente Gorinchem

De VEG Gorinchem heeft sinds januari van dit jaar de beschikking over een mooi, nieuw functioneel
kerkgebouw op de plaats waar eerst haar oude gebouw stond. De bouw van de nieuwe kerk heeft voor
een geweldige boost aan creativiteit en energie gezorgd. Groente en fruit werden verkocht, taarten
gebakken, kerststukjes gemaakt, concerten verzorgd en een sponsorloop gehouden - alles ten behoeve
van de nieuwe kerk. Door veel gemeenteleden werd er onder leiding van een enthousiaste bouwcom-
missie nagedacht over inrichting en gebruik van het nieuwe gebouw. Het resultaat is te zien op de

bijgaande foto's.

De laatste jaren, totdat we de nieuwe kerk in
gebruik konden nemen, hielden we onze kerk-
diensten in een schoolgebouw. Nu we enkele
maanden in ons nieuwe gebouw zijn, merken we
een toeloop van mensen, uit de directe omgeving,
maar ook uit andere Gorcumse wijken en uit de
regio. Natuurlijk is dat te danken aan de nieuw-
bouw. Maar dat is niet het enige, we geloven dat
er meer is.

Naast de bouw van de nieuwe kerk, hebben we
veel nagedacht over de visie en de missie van

de gemeente. Waarom zijn wij kerk hier op deze
plek? Hoe kunnen wij kerk zijn, betekenisvol voor
de gemeente en voor de omgeving? Maakt het
verschil voor deze wijk, dat wij hier gemeente zijn?
Aan de hand van zoveel Bijbelse beelden, kwamen
we tot de conclusie dat we “stad op de berg" zijn,
een plek die duidelijk zichtbaar is voor de omge-
ving.

Iilustratie bij ‘City on the hill’ (stad op een berg) — Casting
Crowns, zoek het eens op bij You Tube

Mensen in de omgeving zien ons, hoe we met
elkaar omgaan en hoe we gestalte geven aan de
liefde van God. Dat betekent dat we de verant-
woordelijkheid en de genade krijgen om op zo'n
manier te leven en kerk van Jezus Christus te zijn,
dat de mensen nieuwsgierig worden. We moeten
niet preken, maar we moeten mensen nieuwsgie-
rig en verlangend maken naar de goede bood-
schap van het evangelie.

Aandacht voor de mensen, bewogenheid met hun
leefsituatie en gastvrijheid zijn belangrijke waarden
voor ons als gemeente. Vanuit ons leven met God
mogen we delen met anderen.

We zijn zout en we zijn licht - omdat we bij God
horen. Het komt er dus op aan hoe we dat gestal-
te geven in de gemeente, op de plek waar we
kerk zijn en in ons persoonlijk leven. Dat moet in
de komende maanden en jaren worden geconcre-
tiseerd. Opdat groei mogelijk zal zijn. Maar nu al
zijn er steeds weer nieuwe mensen in de diensten,
iedere zondag opnieuw zijn er vreemde gezich-
ten. We heten de mensen welkom, ze mogen er
zijn, waar ze ook vandaan komen. Veel jongeren
volgen Youth Alpha, in het komende seizoen ook
jongeren van buiten onze gemeente.

Is VEG Gorinchem succesvol te noemen? Is er een
geheim om te kunnen groeien? In de lezing die
Jan Hendriks op de Theologencursus van het Cha-
rismatische Werkgemeenschap Nederland hield
om zijn boek Goede wijn, Waarderende Gemeenteop-



bouw in te leiden, gaf hij aan dat er geen formule

of methode is voor gemeenteopbouw en groei,

ondanks alles wat hij in de jaren daarvoor over

gemeenteopbouw had geschreven. Hij benadrukte

dat het gaat om

e visie (de droom die je hebt),

¢ de weg ernaar toe (hoe kun je die droom waar-
maken)

e vertrouwen.

Maar dan in omgekeerde volgorde: VERTROU-
WEN op de eerste plaats. Vertrouwen op God,
vertrouwen op elkaar, vertrouwen dat je de goede
boodschap van God mag doorgeven, vertrouwen
dat God je geroepen heeft om zout en licht te zijn,
om te leven als volgelingen van Jezus. Vertrouwen
dat God door ons als kerk wil werken in deze
wereld. Vanuit dat vertrouwen mag je met Hem
op weg gaan. Dat betekent: geen handelingsstra-
tegieén, geen groeiformules, zelfs geen zekerheid
van groei, maar wel gebed. En: als gemeente in
vertrouwen met God op weg gaan, op een manier
die bij de gemeente past.

Als VEG Gorinchem “de Ontmoetingskerk” voelen
we ons gezegend en ook geroepen om hier in
verantwoordelijkheid mee om te gaan. Om voor
anderen tot een zegen te kunnen zijn, omdat we
een boodschap van leven hebben.

I\D



SAMENWERKEN BETEKENT: SAMEN — WERKEN

door ds Wessel Verdonk, voorzitter van het Comité en predikant van de VEG Den Haag

Overal, waar mensen met elkaar te maken hebben, ontstaan er vormen van samenwerking. Of dat nu
is in het bedrijfsleven, bij het burgerlijk bestuur, of op kerkelijk terrein. Er worden altijd samenwer-
kingsverbanden geboren; samenwerkingsverbanden, die heel belangrijk zijn. Inmers, een mens alleen

vermag weinig tot niets.

Samenwerking vergt overleg

We zien dat in onze Bondsgemeenten, waarin aller-
lei structuren bestaan om het gemeentelijk werk
voortgang te kunnen laten vinden; de kerkenraad,
de bezoekersgroep, de zondagsschool, de mensen
die zich bezig houden met de zending, en tot voor
kort met de Helpende Hand. Enfin, noem maar op.

Onze Bond

Ook binnen onze Bond bestaan er samenwer-
kingsverbanden en overlegorganen, waarvan de
Bondsvergaderingen de belangrijkste zijn, omdat
de Bondsgemeenten daar in gezamenlijk overleg
allerlei besluiten nemen.

Internationaal

Naast de Bond en de VEG Gemeenten in Neder-
land bestaan er ook nog andere kerkgenootschap-
pen, charitatieve instellingen en organisaties. In
maar liefst zevenentwintig landen zijn er zuster-
kerken met een Vrije Evangelische overtuiging

en traditie. Deze Vrije Evangelische zusterkerken
staan met elkaar in verbinding via verschillende
organisaties, zoals de International Federation of
Free Evangelical Churches (IFFEC) en de World
Alliance of Reformed Churches (WARC). Van
beide organisaties is onze Bond lid. Leden van het
comité, die zitting hebben in de commissie oecu-
mene, hebben deze contacten in hun takenpakket.

Nationaal
Ook nationaal is onze Bond vertegenwoordigd.

Federatie
Jaarlijks is er een overleg met de Federatie waar, in

vriendschappelijke sfeer, elkaars wel en wee wordt
besproken.

PKN

In het kader van de associatieovereenkomst met de
PKN, waarbij beide deelnemers volledig zelfstandig
zijn gebleven, is er op onze Bondsvergaderingen altijd
een vertegenwoordiging van de PKN en heeft de
Bond een zetel in de Generale Synode van de PKN.

Raad van Kerken in Nederland

We nemen als Bond deel aan het overleg in de
Landelijke Raad van Kerken. Wat niet betekent dat
onze Bond lid is van de Wereldraad van Kerken.
Integendeel, daarvoor hebben we veel te weinig
leden. Hoewel we als Bond wel betrokken zijn
geweest bij de oprichting van deze Wereldraad, te
Amsterdam in 1948. Een gebeurtenis die iets zegt
over het belang dat onze voorvaderen - en onge-
twijfeld ook onze voormoeders - hechtten aan
oecumene. Waarbij oecumene betekent: samen-
werking met behoud van eigen identiteit. In deze
Landelijke Raad van Kerken komen onderwerpen
aan de orde als het spirituele project ‘Pelgrimage’,
de vluchtelingenproblematiek, christenvervolging
en de vraag wat wij als, helaas steeds kleiner wor-
dende kerkgenootschappen, kunnen bijdragen om
de vele nood in de wereld te helpen lenigen.

BIO

De Landelijk Raad van Kerken kent een aan-

tal adviesorganen, genaamd Beraadgroepen.

Eén daarvan is de Beraadgroep Interreligieuze
Ontmoeting (BIO), waarin onze Bond is vertegen-
woordigd.



OJEC

Onafhankelijk van de Raad van Kerken bestaat er
het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC),
waarin vertegenwoordigers van christelijke kerken,
waaronder de Bond en van verschillende joodse
stromingen met elkaar van gedachten wisselen
over de meest uiteenlopende onderwerpen.

OoJCM

Eveneens onafhankelijk van de Landelijke Raad
van Kerken bestaat er het Overleg Joden, Chris-
ten en Moslims (OJCM) waar de toenemende
anti-religieusiteit het hoofdonderwerp vormt. Het
kan toch niet zo zijn dat synagogen en moskeeén
politiebewaking, hekwerken, toegangspoortjes en
dergelijke verdedigingsmiddelen nodig hebben?
Toch is dit in Nederland, van oudsher een bolwerk
van godsdienst- en gewetensvrijheid, nu aan de
orde. Wat tegen deze ontwikkelingen te doen?
Niet alleen door kerken, synagogen en moskeeén,
maar ook in samenwerking en overleg met de
burgerlijke overheden wordt hierover nagedacht.
Een vertegenwoordiger van de Bond neemt deel
aan dit beraad.

Clo

Onze Bond is vertegenwoordigd in het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (CIO). Hier worden alle
mogelijke zaken die tussen de burgerlijke overheid
en kerken (kunnen) voorkomen worden behandeld.
Een belangrijk overleg waar bijvoorbeeld de nieuwe
regelingen betreffende de Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) uitgebreid zijn besproken en
geanalyseerd. Voor onze Bondsgemeenten van
groot belang, vanwege allerlei belastingtechnische
gevolgen van deze regelingen.

ClIO (M)

We waren, tot voor enkele jaren, vertegenwoor-
digd bij CIO (M), de afdeling krijgsmachtpre-
dikanten en -aalmoezeniers van het ClO. Deze
vertegenwoordiging is in handen gelegd van de
PKN, wegens gebrek aan menskracht en omdat

er op dit moment geen Bondspredikanten in de
krijgsmacht dienen.

Conferenties

Er wordt namens de Bond deelgenomen aan
nationale en internationale conferenties. Zoals bij-
voorbeeld het afgelopen jaar, aan de internationale
SZD conferentie in Noorwegen. In dit geval werd
de Bond vertegenwoordigd door Janneke Doorne-
bal, toeruster van onze SZD, en twee predikanten
uit de Bond, ds. Gert de Ruiter van Elburg en

ds. Jikky de Jong van Gorinchem. Vanwege gebrek
aan financiele middelen en menskracht is het
beleid van de Bond om aan dergelijke conferenties
deel te nemen echter terughoudend.

Vrije Evangelische Gemeenten

Laten we bij dit alles vooral niet vergeten, dat er
ook op plaatselijk niveau veel gebeurt. Een aan-
tal Bondsgemeenten onderhoudt contacten met
andere kerkgenootschappen in hun stad of dorp.
Deze Bondsgemeenten doen dat op allerlei ver-
schillende terreinen en in velerlei, dikwijls plaatse-
lijk aangepaste vormen.

Nogmaals: samen-werken

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van con-
tacten en verbindingen, die onze Bond en onze
Bondsgemeenten hebben met anderen. Een
belangrijk stuk werk, in een maatschappij, die
steeds harder en ingewikkelder wordt en waarin
kerken steeds verder marginaliseren. Daarom is
samenwerking tussen christenen van velerlei huize,
afkomst en overtuiging, tussen gelovigen van
verschillende tradities en van goede wil, absolute
noodzaak. Willen we in de wereld van vandaag
effectief Gemeente van onze Heer Jezus Christus
kunnen zijn en blijven en onze kerkelijke opdracht
blijven vervullen, dan hebben we daarbij elkaar
als gemeenteleden, als Bond, als christenen en als
medeburgers hard nodig. Alleen zo kunnen we
bouwen aan de verwerkelijking van het Koninkrijk
van onze Heer en Vriend, Jezus Christus, die voor
ons aan het kruis gestorven is.



BEZINN NG
VRUHEID

door ds. H.J. Delwig, predikant van de VEG Oude Bildtzijl

Het verhaal van de rijke die bij Jezus kwam (Marcus 10) heeft altijd aantrekkingskracht op mij gehad.
Om heel veel redenen. Misschien wel meer dan ik kan uitleggen.

Misschien omdat rijk zijn toch ook boeit. Je kunt
altijd wel wat extra gebruiken, nietwaar? Een lot
uit de loterij, of een erfenis. Meer armslag, extra
vrijheid. Nu heb ik altijd voldoende gehad om
goed van te leven. Dus?

Wat heb je aan meer geld als je lichamelijk of
geestelijk niet mee kunt komen? Als je ziek wordt
en je arts moet tegen je zeggen dat je uitbehan-
deld bent? Wat heb je dan aan rijkdom? Ik denk
nu ook aan al die mensen die vluchten en hun
geld geven om te komen in een gedroomde vrij-
heid in Europa. Rijk zijn, is bepaald niet altijd dat
wat gelukkig maakt. Schijnbaar ook niet voor die
rijke die bij Jezus kwam. Hij hoefde niet te viuch-
ten, er was ook geen sprake van lichamelijk tekort
dat met geld niet kon worden geheeld, maar
gelukkig was hij niet.

Het verhaal van de rijke die bij Jezus kwam boeit
me meer nog om al die mysterieuze woorden die
gezegd worden; ‘deel krijgen aan eeuwig leven’,
‘het koninkrijk van God binnengaan’, ‘gered wor-
den’, enzovoort. Mysterieus, want het ene woord
dat ter verduidelijking van het ander opgevoerd
wordt, laat je toch achter met de vraag; waar gaat

het over? De woorden doen je zoeken naar datge-
ne wat je bij God kunt vinden.

Het is inmiddels 44 jaar geleden dat ik vanachter
de timmerwerkbank tot de overtuiging kwam
theologie te moeten gaan studeren. Gelukkig ben
ik door anderen geholpen, ook financieel. Ik heb
er heel veel voor terug ontvangen, maar ben nog
altijd op zoek.

Toen ik het verhaal van die rijke bij Jezus weer las,
viel mijn oog op de woorden: ‘... want bij God is
alles mogelijk!" Het is niet eenvoudig om dat te
verklaren met goddelijke almacht. De gedachte
dat God alles kan, brengt je eerder aan het twijfe-
len, omdat je dan kunt blijven steken bij de vraag
waarom hij dan niet alles doet? En als alles vastzit
op het doen van God, dan kom ik zelf nog tot
niets.

Als bij God alle dingen mogelijk zijn betekent, dat
je in hem het vermogen krijgt zelf tot het onmo-
gelijke te komen. Ook de rijke! Het is God toch
om ons bedoeld? Wie geraakt wordt door de vrij-
heid in God kan tot onvoorstelbare keuzes komen.
Dat kom ik meer dan eens bij anderen tegen. Het
is een vrijheid die je niet losmaakt van anderen,
maar je naar de ander toe leidt.

De vrijheid in God brengt je een leven binnen
waarin je zo af en toe mag gaan lijken op die Ene
die van zichzelf zegt ‘lk ben die ik ben'. Ook al
zijn er helaas momenten waarin je daarin faalt.
Die vrijheid, daarvoor zijn we geroepen ook in de
Vrije Evangelische Gemeenten. Onze vrijheid zet
je niet tegenover anderen, maar naast de ander.
De vrijheid in God, leven in zijn koninkrijk, nodigt
ons uit om onszelf weer te overwinnen en te gaan
doen wat de hand vindt om te doen.
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GEMEENTENIEUWS

door Ben Hagen

De kerkenraad van de VEG Bennekom schreef
nogmaals over de aanvang van de kerkdienst:
“Om alles ordelijk te laten verlopen en geloop en
geroezemoes tijdens de mededelingen en votum
en groet te voorkomen is met de kosters afgespro-
ken dat zij de deuren exact half tien sluiten voor-
dat de mededelingen beginnen en dat de deuren
weer opengaan tijdens het voorspel van het eerste
lied. Mocht u om de een of andere reden te laat
zijn, wilt u dan het respect opbrengen om gedul-
dig te wachten tot de kosters de toegangsdeur
weer open doen. We vragen uw begrip voor deze
wijziging en hopen dat u op tijd komt voor aan-
vang van de dienst."

De VEG Goes, Wemeldinge, Yerseke, Bath en
Nieuwvliet organiseren gezamenlijk een herfsttoer
op zaterdag 12 september: “We gaan dit keer
een bezoek brengen aan het ‘Huis van Gijn' te
Dordrecht, een prachtig herenhuis gelegen aan de
Nieuwe Haven. Na afloop van onze Zeeuwse mid-
dag gaan we natuurlijk weer pannenkoeken eten
in de foyer van de Bethelkerk te Goes.” Onder-
weg wordt er ook nog een kopje koffie of thee
gedronken met een ‘Schapekop'.

Ook wordt er een gezamenlijke Zuid Beveland-

se middagdienst gehouden op 27 september in
Wemeldinge: "“De eredienst begint om 16.00 uur
en om 15.30 staat koffie en thee klaar. Het thema
is: Zo de Heer wil en wij leven, tekst uit Jacobus
4. De Zeeuwse VEG predikanten gaan voor in

de eredienst. Elke VEG zal iets vertellen over een
nieuwe activiteit in hun gemeente in het komend
jaar. De collecte is bestemd voor de MAF."

In het gemeenteblad van de VEG Utrecht las ik
het volgende: “In het Liedboek 2013 staan ook
bezinnende teksten. Onlangs werd ik getipt over
een gebed dat je kunt lezen als je van plek moet
veranderen. Een verhuizing, een ziekenhuisop-
name, een reis. Maar je kunt ook denken aan de
mensen op de vlucht uit Afrikaanse landen. Daar

zijn ook christenen bij.... De tekst is op pagina
1337 van het Liedboek te vinden en is geschreven
door Sylvia Pierson."”

In het maandblad van de VEG Heerde staat:"Ei-
genlijk zouden alle leden (!) en alle nieuwkomers
een inburgeringscursus moeten doen. Teveel men-
sen weten niet of nauwelijks wat ‘vrij-evangelisch’
is. Ze weten dus ook niet goed wat het NIET is.
Dat is jammer want dan behoor je als lid van een
geloofsgemeenschap/kerk eigenlijk wel te weten.
Om te voorkomen dat het verwijt klinkt: waar
kan ik die informatie halen, worden er ook in het
seizoen 2015-2016 een viertal avonden georgani-
seerd rondom het onderwerp ‘LEER MIJ ZE KEN-
NEN.... DIE VRUE EVANGELISCHEN'".

In de VEG Oude Bildtzijl hebben ze iets nieuws:
“Wat nieuw is dit jaar is de oppasdienst, deze
wordt verzorgd door de oppasmeiden zoals we

ze noemen. Wanneer er geen zondagsschool is,
zullen er een aantal van hen op uw kinderen gaan
passen. Er zal dus voortaan iedere zondag oppas
zijn. We zijn erg blij dat deze grote meiden zich
hiervoor gaan inzetten; ze hebben er zelf ook
reuze zin in!”

In een van de kerkbla-
den las ik: “Onze kerk
is net een benzine-
station. Als je benzine
nodig hebt kom je en
anders rij je voorbij."




DIAKONAAT IN BEWEGING

De samenleving verandert, de diaconie verandert mee. Meer dan dat: er wordt de laatste tijd een

SZDb

groter beroep op de diaconie gedaan en die groei zal waarschijnlijk doorzetten. Dat is de uit-
komst van een landelijk onderzoek in de PKN.

Het resultaat van het onderzoek is samengevat in

zes hoofdconclusies:

(1) de inzet en ambitie van diaconieén groeien,

(2) hun werk wordt beinvioed door de crisis en de
nieuwe participatiesamenleving,

(3) diaconieén zijn goed voor ruim een kwart mil-
jard euro aan bijdragen in geld en inzet,

(4) hun functie is ook om te signaleren waar
knelsituaties zijn en om dit met de overheid te
bespreken,

(5) de samenwerking tussen diaconieén onderling
en met overheid en organisaties groeit,

(6) diakenen hebben een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel, zijn mensgericht en doen hun
werk met plezier.

Aanbevelingen

Ook zijn op grond van het onderzoek zestien aan-
bevelingen geformuleerd, aan diaconieén,

aan de overheid en aan de Protestantse Kerk in
Nederland. Een greep uit de aanbevelingen voor
diakenen:

Bepaal vanuit welke visie je diaconaal actief wilt
zijn, neem niet teveel hooi op je vork, werk samen
met anderen en doe aan pr.

Vitaal

Carla van der Vlist, teamleider binnenlands dia-
conaat Bij Kerk in Actie zegt erover:

“Het onderzoek laat zien hoe vitaal het diaconale
werk is. Op zich wisten we dat wel, want we
merkten dat het beroep op de diaconieén groeit.
Maar het onderzoek laat nog iets extra's zien: er is
een echte ‘drive’ om iets te betekenen voor men-
sen in de eigen omgeving. Er verandert momen-
teel veel rond de zorg en het idee van de partici-
patiesamenleving. Je kunt meegezogen worden in
de hoeveelheid van alle veranderingen, maar ook

liggen hier juist kansen voor de diaconie: hoe en
waar kun je een rol van betekenis spelen?

De kracht van de diakenen is dat ze mensgericht
denken. Ze vragen zich steeds af: wat heeft deze
man of vrouw nodig om vooruit te komen, om
zijn of haar situatie te verbeteren? Wat betekenen
de veranderingen voor mevrouw Jansen achter de
voordeur? De diaconie met al haar vrijwilligers is in
staat in de haarvaten van dorp en stad aanwezig te
zijn. Daarmee staat de kerk midden in de samenle-
ving, waar het dagelijks leven zich afspeelt.”

Nuchter

“Diakenen hebben een sterke wil om de goede
dingen goed te doen. Dat is prima, maar het appél
op de diaconieén vanuit allerlei organisaties neemt
erg toe. Des te meer moet de kerk bedenken waar
ze met haar energie iets kan betekenen. Ze moet
kiezen. Gelukkig blijken diakenen ook realistisch en
nuchter te zijn. Het is belangrijk om vast te houden
aan het aloude adagium van de diaconie: helpen wie
geen helper heeft. Dat helpt om keuzes te maken."

Wat opvalt:

1. De diaconie kan de kerk helpen
om een open kerk te zijn.

2. Als we er willen zijn voor de
naasten om de hoek, dan moe-
ten we er zeker ook zijn voor de
naasten wereldwijd.

Carla: "lk zou nog iets tegen predikanten willen
zeggen: ondersteun de diakenen, wees betrokken
op hun werk en zegen ze."”

Verrast
Adriaan Kaland, voorzitter van de Federatie van
Diaconieén, reageert:



"Het bedrag van ruim een kwart miljard euro
heeft ook ons verrast. En dit is dan nog exclusief
de overige activiteiten die de kerk ontplooit, zoals
pastorale inzet. Als je dan ook nog bedenkt wat
andere kerkgenootschappen doen, dan kun je
ervan uitgaan dat de kerken een veelvoud van dit
bedrag bijdragen aan de samenleving."”

“We leven in een tijd waarin voor velen de kerk
geen vanzelfsprekend fenomeen is en waarin

veel mensen een negatieve associatie bij ‘geloof’
hebben. Dit aspect van de kerk mag dus wel eens
extra belicht worden.”

Laat jezelf zien

“Wat ik belangrijk vind: laat jezelf zien, als kerk
en als diaconie. Door een goed pr-beleid word je
zichtbaar voor hulpvragers, voor mogelijke vrij-
willigers en voor samenwerkings-partners. Uit het
onderzoek blijkt dat dat nauwelijks gebeurt.

Laat zien waar de diaconie voor staat. Op die
manier, en vooral ook door het werk dat je doet,
geef je een visitekaartje af. We mogen gezien
worden!”

(Gedeelten uit een artikel in Diakonia, geschreven
door Margot C. Berends)

De collecte voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal had op 1 juli 2015
€11.693,28 opgeleverd. De SZD heeft dat bedrag kunnen verdubbelen tot €23.386,56!

De bedragen zijn via verschillende organisaties en kanalen naar Nepal gegaan en worden nu ook
ingezet om wederopbouw mogelijk te maken. Alle gevers hartelijk dank!

Wist u dat...

.. VEG Meppel haar ledental in het seizoen 2014-2015
met meer dan 10% zag groeien?

.. VEG Enschede voor burendag 2015 (26 september) de
buren uit de nieuwe wijk naast de kerk heeft uitgeno-
digd voor een barbecue?

.. VEG Gouda elk jaar op Valentijnsdag rozen uitdeelt
met een kaartje eraan in het winkelcentrum van
Gouda?

.. VEG Winschoten, Veendam en Oude Pekela zich dit
jaar extra inzetten voor Oekraine?

.. VEG Bennekom inmiddels op zondagmorgen twee
diensten houdt — omdat er teveel mensen komen om
in één keer in de kerk te passen?

.. VEG Gorinchem heel goed is in “pop-up activiteiten”
- snel actie ondernemen als zich iets voordoet, en dat
dan ook goed doen?

.. VEG Meppel meedoet aan het interkerkelijke evene-
ment Missie in Meppel met allerlei activiteiten in het
park op een zondagmiddag in de zomer?

.. VEG Bussum elk jaar een openluchtkerstnachtdienst
organiseert op het Bolwerk in Naarden? En VEG Mep-
pel dat doet in een park in Meppel?

.. VEG Nieuwvliet afgelopen zomer de Bijbel Expo, een
expositie van (reproducties van) kunst rondom de Bij-
bel, heeft gehouden in de kerk?

.. VEG Gouda “meeneem-Bijbels" heeft liggen op de
open monumentendagen?

.. VEG Kampen meedeed bij de openluchtdienst op 31
mei jl.? En dat er daarna voor mensen die dat willen
de mogelijkheid is om verder te praten over geloof en
zingeving?

.. VEG Gouda aanwezig is en meepraat over wat in de
buurt speelt, op bijeenkomsten van het Buurtcomité?

.. VEG Wormerveer na de zomer weer inloopochtenden
in de kerk organiseert? En samen met het wijkteam
nadenkt over de mogelijkheid om nog meer voor de
buurt te betekenen?

.. u dit soort berichten door kunt geven aan de SZD/het
bondsbureau (heel graag zelfs!), om door te geven aan
anderen in de Bond VEG en zo elkaar te bemoedigen?

Wist u dat ... er zoveel mooie dingen gebeuren in de
VEG in Nederland? Ik reis dit jaar langs alle VEG-en om
te horen wat er gebeurt, waar fu,

behoefte aan is, wat u verwacht ‘\
van de SZD, en ik kom elke
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100 jaar zingen in Leeuwarden
De Vrije Evangelische Zangvereni-
ging Leeuwarden bestaat 100 jaar.
Op 16 september 1915 werd het
koor opgericht als een gelegen-
heidskoor om te kunnen zingen bij
de opening van het nieuwe kerk-
gebouw van de Vrije Evangelische
Gemeente Leeuwarden, dat dit
najaar dus ook 100 jaar bestaat.
De leden van het koor vonden het
jammer dat het optreden maar
eenmalig was en men besloot om een kerkkoor op te richten onder de naam Vrije Evangelische Zang-
vereniging. Al vanaf de eerste zangersdag van de Bond in 1980 neemt het koor jaarlijks daaraan deel.
Het doel van het koor — dat 30 leden telt - was en is zoveel mogelijk in eigen kerk, andere kerken en
verzorgingshuizen te zingen en zo het evangelie te
verkondigen. Het 100-jarig jubileum wordt gevierd
in een dankdienst op zondagmorgen 25 oktober,
aanvang 09.30 uur, vanzelfsprekend in het eigen
100-jarig kerkgebouw.

Nieuw emailadres:
martinusnijkamp@gmail.com

Nieuw adres:

Fam. Q. van de Vrie (bondspredikant)
Griffioenstraat 84

4343 BK Middelburg

HEZENBERG
BEZINNEN | GROEIEN | HELEN

M.i.v. nieuwe seizoen een nieuw contact-
persoon SZD Nieuwvliet ca:

Mw. Ans Schol-de Nood ﬁopm ?
Platteweg 1 ¢

4511 PD Breskens
E: ansveg@gmail.com ...in relatie, gezin of baan?
Werk aan uw herstel in een sfeer

a . . i i I
Nieuw emailadres Marike van Veen van rust en bezinning!

(gemeentelijk werker/preekconsent):

£ i e WWW.HEZENBERG.NL 038-44452 51
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